ONTSPOORD

Deze tekst in ontstaan met bijdragen van Bas Gemmink, Jasje Renne, Hosna , Zico Rojer
en Tristen Theunisz

Ik ben een meester netwerker met goede intenties Ik zet mezelf in daar waar niemand
zich wil bevinden Het individualisme verwissel ik regelmatig met collectivisme
Ik verlicht, verdraag, verander en verteer het voor jou Genoeg

over ik, het gaat hier om jou Oprecht, al het onrecht is bestrijdbaar

Geloof je me niet, kijk eens naar mijn LinkedIn Op mijn twaalfde hield ik een
benefietconcert voor kinderen met kanker Op mijn zestiende deelde ik eten
uit aan arme vluchtelingen in overvolle azc’s Ze aten het zonder te vragen naar
de ingrediénten Inburgering wordt een versneld proces wanneer je leert te
eten wat de pot schaft Gisteren nam ik deel aan een demonstratie van Black
Lives Matter, gedeeld op instastory Like en deel het even wil je

Envandaag

noteer ik allemaal het op mijn CV Ik ben de vormer van de maatschappij Zo
begint mijn pitch voor de functie beleidsmedewerker duurzaamheid en
cultuur Mijn zak vol ervaring rol ik zo uit

De resultaten zijn veelbelovend De

vogels vliegen hoger in een schonere lucht De vissen verstikken amper nog
door plasic tasjes Mijn leefijdsgenoten halen 5 kledingstukken per jaar uit

een thriftshop De sweatshop aan de andere kant van de wereld is gesloten De
kinderen moeten nu vast naar school worden gestuurd Het kan niet anders Je
krijgt mijn handen aan het werk in de keuken Vastleggen is een vereiste, al zou
ik het eerder bestempelen als een voordeel.



